
Hallo, 

 

Wij zijn Michèle en Bart Covers. Wij zijn sinds 

begin deze maand aspirant-lid van de vereniging 

en liggen met onze randmeer, Covergirl, in de 

haven. Oudgedienden onder jullie zouden ons 

nog kunnen kennen van vroeger toen we in 

Heumen lagen met een boot. Onze vorige boot 

(een Winner 9.50) was te hoog om hier in de 

omgeving mee te zeilen dus toen zijn we eerst in 

Muiderzand aan het Markermeer en de laatst 6 

jaar in Medemblik gaan liggen. Die boot hebben 

we 17 jaar met veel plezier gehad en we hebben 

er veel mooie tochten mee gemaakt o.a. naar 

Frankrijk en Engeland. Maar nu werd het tijd 

voor een boot dichterbij huis, waar we gewoon 

een middag mee kunnen gaan zeilen, zonder al 

die reistijd naar Medemblik.  

We verheugen ons erg op het zeilplezier op de 

Maas en de Kraaijenbergse Plassen en wie weet 

Friesland, als we de boot op de trailer 

meenemen. 

Voor de Winner hadden we een visserman Lemsteraak (HE23), daarvoor een 16m2 en onze eerste 

boot samen was de Sterna. 

Ik, Bart, zeil al mijn hele leven. Ik zeil ook graag 
wedstrijden en kan daar best fanatiek in zijn. 
Ook lange zeezeiltochten vind ik fantastisch, zo 
ben ik vorig jaar meegezeild van de Azoren naar 
Noord Spanje. Daarnaast rommel ik graag in de 
tuin en ben ik dol op vuurtje stoken; vuurplaats, 
open haard of bbq, allemaal goed. 

Ik, Michèle, hou vooral van recreatief zeilen. Ik 
heb leren zeilen van Bart, maar sta inmiddels 
wel mijn mannetje. 
Naast zeilen houd ik van zwemmen, bridgen en 
koken en bbq-en 

 

We wonen al bijna 30 jaar in Heumen en hebben 2 kinderen, Tom (29) en Anna (27). Ze zijn beiden 

getrouwd en hebben hun eigen stekje. Buiten het zeilseizoen zij we fervent carnavallers in ons eigen 

dorp. 

Na het zeilen sluiten we graag af met een drankje en een hapje. We zullen dan ook best wel eens in 

het clubhuis te vinden zijn . We leren jullie graag kennen. 

Tot ziens op of bij het water! 

Michèle en Bart 


